
 

 

Zeet löstig 
 
Koeplèt:  
De Vastelaovend is ter weer, 
Noe goon veer aon de rol.  
Vaan boonte kleure en confetti, 
Is Mestreech weer vol.  
De luij zien oetgelaote, 
En goon zingend langs de weeg.  
Dat is 't sjoenste fies, 
Wat veer hijj kinne in Mestreech.  
Veer danse op de maot,  
Noe drei daog langs de straot.  
 
Refrein:  
Zeet löstig, zeet löstig,  
en ammezeert uuch good.  
Zeet löstig, zeet löstig,  
bijj alles wat geer daot. 
Kom bring de stad in stumming noe mèt eure zaangk, 
Laat ’t klinke ouch veur hun die drijj daog laank. 
Zeet löstig, zeet löstig,  
't is noe carnaval.  
Gezoonge, gesproonge,  
Meziek is euveral.  
Meh dingk dao bij ouch aon de sjariteit.  
De spreuk die in ‘t Momus waope steit.  
 
 
 
 


